
Beste ouders  

Jaja, het eerste briefje van dit schooljaar! 

Voor de eerste keer naar school! 

Samen met Jules (onze klaspop) gaan we 
deze week kennismaken met onze nieuwe 
juffen, de nieuwe klas, het speelgoed, ons 
eigen symbooltje, nieuwe vriendjes enz…   
We ontdekken hoe een dagje op school eruit ziet, dit gebeurt adhv foto’s.  
Enkele liedjes zullen nieuw in de oren klinken maar na een tijdje zal iedereen ze 
vlot kunnen meezingen.  De hoekjes van de klas liggen te lonken en we kunnen 
niet wachten om samen de poppenhoek, de automat, de spelletjestafel, de 
boekenhoek, de experimenteerhoek, bewegingshoek,… te gaan ontdekken.   
Natuurlijk gaan we ook al een een beetje ‘werken’, we gaan experimenteren 
met verf en versieren ons symbooltje.  

Wat is er deze week belangrijk?  

- Dinsdag gaan we turnen met meester Steven 
- Donderdag zijn jullie welkom op de infoavond om 19u30 

Wat mogen jullie deze week meebrengen?  

- Reservekledij in een zakje met naam erop 
- Gezinsfoto 10x15 

 
Verdere praktische info vind je in de infobrochure.  
We kijken ernaar uit om jullie peuter te mogen 
verwelkomen en er een superfijn schooljaar van te 
maken! 

Groetjes 
juf Brigitte, juf Inez, juf Sigi & juf Vanessa 

 

Liedje van de week:  

 

 

 


